
9^0 


SITKI TUNCER 

1920 - 1978 
























































SITKI TUNCER KIMDIR? 


1920 yılında Antakya'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi 
ve İstanbul Hukuk Eakültesi'ni bitirdikten sonra 
Anadolu'nun çeşitli yörelerinde hakimlik yaptı. 1973 
yılında emekli olduktan sonra yaşamını avukatlık 
yaparak sürdürdü. 23 Ağustos 1978 tarihinde geçirdiği 
bir kalp krizi sonunda yaşama veda etti. 



AŞK ŞlİRLERl 



bilmece 


Sen bir dere istersin, 
Kayalardan köpük köpük çağlayan, 
Oysa ki gölüm ben.. 

Sen bağ babçe istersin 
Yeşillikler içinde, 

Oysa ki çölüm ben.. 

Yıldırım düşsün istersin karşı kayalara, 
Yansın, yaksın istersin. 
Gözlerinde tutkuların kıvılcımı, 
Alev alev kor dolu avuçların, 

Oysa ki külüm ben.. 

Bir coşkunluk senin istediğin, 
Büyük büyük kentlerde bir yaşantı, 
Pırıl pırıl asfalt caddeler, 

Oysa ki 

Taş toprak içinde tozuyan 
Bir yolum ben.. 

Bir goncasın sen bakımlı bahçelerde, 
Veya bir leylak balkonları süsleyen. 
Ben serin çınarlarda bir dalım, 

Bir kolum ben.. 

Umutsuz bakma gene de, 

Belki bendedir aradıkların. 

İşte bıçak, parça parça böl beni, 
Parçalardan birin deyim, 

Bul beni... 
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İLHAMLAR 
Dedim ya 

Sevdiğim kadınlarla dolu dünya. 
İlkim değilsin sen, 
Sonuncu olman da hülya.. 
Yaşamak için severim ben, 
Ölmemek için severim, 
Severim ya. 

Sen ömrümden bir zaman parçası, 
Ciğerlerimde nefessin, 
Sevdiğim müddetçe yaşarım seni. 
Ve sevmek güçleşirse eğer, 
Gelir bir başkası. 

Dedim ya, 

Sevdiğim kadınlarla dolu dünya. 
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SENSİZ 

Yağmurun tadı yok sensiz, 
Ne kış, ne bahar. 
Mehtap bile inek gibi bakar, 
Mavi bir boşluk deniz. 

Tadı kalmadı şarkıların, 

İçki kadehi soğuk. 

Dün, bugün, yarın, 
Manasız, donuk. 

Sen olsaydın eğer, 
Seninle gelseydi yağmur, 
Kar, tipi, çamur, 
Koymazdı bu kadar. 

Mehtap göz kırpardı tatlı tatlı, 
Zeki ve çapkın. 
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Ses ve ışık dolardı deniz, 
Dalgalar cana yakın. 


Varsın bağırsın sarhoşlar, satıcılar, 
Kar kış kıyamet kopsun, 

Bahar canı isterse olsun. 

Akşam da olmayaydı sabahta, 
Beraberdik sevapta, beraberdik günahta. 

Yağmurun tadı yok sensiz, 

Ne kış, ne bahar. 

Mehtap bile inek gibi bakar, 

Mavi bir boşluk deniz. 
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ALIŞKANLIK 


Ben seni melalinde sevmişim, 
Gülsen de olur, gülmesen de. 

Ben seni yokluğunda sevmişim, 
Gelsen de olur, gelmesen de. 
Fena alıştım sana, 

Bir buhurdan gibiyim duman duman, 
Senin için tüten, senin için yanan. 
Bil sen de olur, bilmesen de. 

Taş bile daha sert değil, 
Yalınız çekilir dert değil, 
Bolsen de olur bölmesen de. 
Akar gözyaşlarını geceler içre, 
Silsen de olur, silmesen de... 
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SEN GELMEYİNCE 

Sen gelmeyince gam gelir, 

O burukluk sularda yansıyan. 

Bir tasa ki bırakmaz, 

Sabab gelir, akşam gelir . 

Bıçak sapladın bağrıma, 

Gam getirdin kervan kervan, 

Bir karabulut gibi çöktün yaşantıma . 
Bak yavrum, yokluğun işte. 

Elimi uzatsam tutacağım, 

Öyle alıştım ki hasretine, 

Seni unutacağım... 
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SAN A NE KEDERDEN? 

Duyurur varlığını 
Kar, 

Ilık pencereye. 

Bilmeşeydi soğuğu, 
Bürünmezdi tomurcuk... 
Lumbagodan varisten 
Ve batta nasırından Süleyman Efendi'nin, 
Cümle alem haberdar; 

İlan etme bir de sen, 

Mutsuz sevdalarımın 
Olumsuz fermanına 
İnek gibi bakıp ta 
Mübür olan ay gibi. 
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Erilmez kıyıların renk al çiçeklerinden, 
Tut, gümüşlet geceyi, 

Ümidi, aşkı anlat. 

Ter ve ekmek taşıyan almları aydınlat. 
Ne çıkar yalan olsa, 

Şair değil misin sen? 
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YETER 
Seni zalim, 

Seni Allah'tan korkmaz! 
İçime döşersin kurt gibi, 
Sular kararır kararmaz. 
Dudaklarında o bükülüş, 
O biç birşey umursamaz 
Müstehzi gülüş. 

Bir hatırlayış ki sıtmalı, 
Bu yılan hikayesi 
Artık bitmeli. 
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0 MİTSİZ 

Kimse bilmez nedendir 
Geceleri uykusuzluğum, 
Herşeye sinirlendiğim, 
Huysuzluğum, 

Kimse bilmez nedendir. 
Ama bu sefer ümitsiz kardeşim, 
Dağlar dizilmiş sıra sıra, 
Kuş olsan uçamazsm, 
Ferbat olsan d el em ezsin. 

Bu sefer ümitsiz kardeşim, 
Geceleri uykusuzluğum, 
Herşeye sinirlendiğim, 
Huysuzluğum, 

Kimse bilmez nedendir. 
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KIRIK ÜÇGEN 


Şarkılar dokunmuyor artık, 
Onları sen söylerdin. 
Şendin kadehlerimde buğu, 
Şendin plaklarda dönen... 

Şimdi sen, 

Ellerinde kırık bir üçgen, 
Ben avuçlarımda papatya, 
Yalnız olacağız artık. 

Belki ta derinliklerinde bir tortu 
Geçmiş baharların hikayesi. 
Belki kin, belki nefret, 

Evet, 

Yalnız pişmanlık istemem. 
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dertsizlik 


Dertsizlik dertten beter, bana derman arama 
Çaresi çaresizlik, dokunma biç yarama. 
Acırım sensiz geçen kedersiz yıllarıma, 
Çaresi çaresizlik, dokunma biç yarama. 

Seni zakkum çiçeğim, seni güneşim, ayım 
Bırak senin derdinle kahrolayım, yanayım. 
Yanımda olmasan da ben senin yanındayım, 
Çaresi çaresizlik, dokunma biç yarama. 



FELSEFİ ŞİİRLER 
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BÜYÜK SIR 

Bir kendinden geçme, bir sayıklamadır 
Akim durduğu yerde 
Bir ürperme, bir yalvarmadır 
Yıldızlı yaz gecelerinde. 
Hazzıdır yok olmanın Nirvana 
Konfüçyüs'ün çekik gözlerinde. 
Denize koşan sular gibi Mevlana 
Tebriz'li Şems'in dizlerinde. 

Çan seslerinde, minarelerde 
Bir karanlık ki koyulaşır perde perde 
Ve şimşekler çakar 
Allab'm olduğu yerde. 
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KIRAN KIRANA 


Nasıl olsa bu mukadder, 

Melekler ellerinde birer defter 
Kıyamet günü gelecekler. 

Bir tarafta koca Tanrı 
Bir tarafta ben Sıtkı Tuncer 
Oturacağız 

Kıran kırana hesaplaşacağız 

İster misin gün ab sayılsın 
Bir babar günü şiir yazdığım 
Adını korudaki ağaçlara kazdığım, 

Akar su başında şarap içtiğim, 

Yalnız seni düşünürken kendimden geçtiğim. 

Geriye kala kala, kıran kırana 
50 kuruş çarşamba günleri Macun'lu Osman'a 
Ve Elif Bacı'ya haftada bir ekmek. 

Bu mu sevap be mübarek? 
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ETMEZ Kl 


Şenle olsam, sensiz olsam 
Benim için farketmez ki 
Sen yanımdan çekip gitsen 
S en'd eki sen terketmez ki. 

Seni sevdim, seni değil 
Sen beni sev, beni değil 
Rubu bağla, teni değil 
Dövüşse de cenk etmez ki. 

Dar yerlerde kaldım medet 
Benden öğren, bana öğret 
Tebriz' li Şems, Sultan Velet 
Devretse de çark etmez ki. 

Derttir aşkın yılı, ayı 
Çektiğim bundan dolayı 
Eller bize bu sevdayı 
Mal etse de mülk etmez ki. 
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TAN 

Gökle dağın birleştiği yerde 
Aksaçlı bir ihtiyar uyanır, 

Bak, kırmızıymış şu çiçek 
Balıkçıl mendirekte düştü düşecek 
Çıkarır başını koltuğundan 
Belli belirsiz çizgiler 
Dağlar ayrılır doruğundan 
Kendi rengine boyanır 
Bir ses ki elle tutulur 
Bir nefes dolaşır ağaçlarda 
Doğar geceden güne dayanır 
Ve gökle dağın birleştiği yerde 
Her sabah bir ihtiyar uyanır. 
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TOPRAK 

Düşündüm avuçlayıp toprağı 
Belki de bu 
Eflatun'un beynidir 
Belki batmi çiçeği 
Belki çınar yaprağı 
Belki Ömer Hayyam'm 
Göz bebekleridir. 

Toprak bep 

Ne varsa aşka ve fikre dair 
Toprak felsefe 
Toprak şiir. 
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BETARZ-l ÖMER HAYYAM 


Kim ne demezdi bahtı biz karartsaydık? 
Yetirsek saadeti dağ dağ aratsaydık. 

Sanmam ki bir şikayetçi çıkaydı 
Bıı kevni mekanı ger biz yaratsaydık. 



KIYAMET 


Kıyamet kopsa da bir görsek 
Bacaklarım Leyla' nın 
Bir taraftarı hesabı görülürken Kerbela'nın 
İsa'nın babasını öğrensek... 

Bir de seni merak ederim dostum 
Ömür boyu bir yüksük terlemedin 
Nasıl geçeceksin Sırat'ı bakalım? 

Eğer Erenköy'e yazlığa gider gibi gideceksen 
Eğer Cennet ise senin de kısmetin, 

Bu bahsi bırakalım. 
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HEP O DERT 

Yarın kıyamet gününde 
Kıvıracak kalçalarını Katerina 
Baltacı'nm önünde. 
Kavuşacak Mecnun Leyla'sına 
Eerhat Şirin ile gülecek. 

Ben de gireceğim aşıklar arasına 
Koltuğumda bir ekmek. 
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ESTEKLİ KÖSTEKLİ DÜNYA 

Varuben üstüne gerçi en oynatur 
Gidinin kahpesi dümbekli dünya. 
Gicede bezeran güğüm kaynatur 
Kaç kişiden gebe bebekli Dünya. 

Ehli dil perişan, arifler bakir 
Cahiller ağniya, derya dil fakir 
İffeti fahişe, işvesi bakir 
Sahnesi cümbüşlü, köçekli Dünya. 

Durmadan devreder gör ne dolabdır 
Kasrı Efrasiyab dahi barabdır 
Badesi kokuşmuş bir çirk abdır 
Altı da üstü de in ekli Dünya. 
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Bahil d din Konya'da ayakta yatır 
Yunus'um duyucek akim oynatır 
Doğruya kırk katır hemi kırk satır 
Eğriye kehribar petekli Dünya. 

Sıdkı'ya mümkündür bu devran döne 
Deveyiz düşmüşüz mihnet çölüne 
Neye kattın bu eşeği en öne 
Hey gidi estekli köstekli Dünya. 


26 



ORTAYAŞ ŞİİRLERİ 
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BİR AŞK BAŞLANGICI 

Gene salkım salkım arzıı içimde 
İstek hevenk hevenk 
Taş düşmüş gibi sular halka halka 
Irmak köpük köpük, deniz dalga dalga.. 
Hep böyle başladım sevmeye 
Bu kaçıncı aşk, kaçıncı sevda? 

İlk gözyaşı, ilk acı, ilk mektup 
Ve ıstırap hepsinin sonunda.. 
Artık sana ne verebilirim? 

Ne bir avuç ümit, ne bir aşk şarkısı 
Gençliğimden elde kalan 
Bir gönül var parça parça. 
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bir zamanlar 


Halbuki biz 

Ne güzel gülerdik önceleri 
Rabat ve dertsiz. 

Aşk gelmezdi aklımıza 
Nasıl olduysa 
Sancılandı erik dalları 
Ve arkasından 
Ağaçlar dolusu tasa... 

Pençe pençe ayağa kalktı kartallar 
Dağlar dizildi karşımıza 
Buğulandı pırıl pırıl bakışların 
Bir şey girdi aramıza 
Halbuki biz 

Ne güzel gülerdik önceleri 
Rabat ve dertsiz. 

Babar 

Çiçek çiçek döküldü erik dallarından 
Kaç sonbahar düştü kaldırımlara 
Yaprak yaprak 
Yıllar geçti 

Yalnız gecelerini yaşayarak 
Mumları avuçlarımla söndürdüm birer birer 
Halbuki biz 

Ne güzel gülerdik önceleri 
Rabat ve dertsiz. 
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KÖLE 

Gök mavi görünür, ben özgür 
Ne ayaklarımda zincir 
Ne penceremde demir 
Oysa ki köleyim ben 
Tanrılar böyle istemiş 
Böyle istemiş toplum 
Böyle dilemiş doğa 
Her tarafımda pranga 
Köleyim ben. 

İsterim, sevemem 
Çoluk çocuk eteklerime yapışır 
Öl em em. 

Halbuki ne ellerimde zincir 
Ne ayaklarımda demir. 
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BİR GARİP ADEM 

İstanbul kaldırımları böyledir 
Kalçalarını alıp gelir kadınlar 
Bir garip adem dolaşır sokaklarda 
En yakın batırası onbeş senelik, 
Bakar bakar da iç çeker. 
Bırakır güvercin ellerini 
Genç kızlar 
Atmaca 

Burunlu delikanlıların 
Avuçlarına. 

Bir garip adem dolaşır parklarda 
En yakın batırası onbeş senelik 
Bakar bakar da iç çeker. 
Mevsim sonbahar, güneş pırıl pırıl, 
Serin eser Marmara'nın rüzgarı 
İstanbul kaldırımları böyledir. 
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BIR VEFASIZ YAR 


Ben hala bıraktığın yerdeyim 
Sen nerdesin? 

Yıllar yılı derdindeyim. 

Bir çocuk ağlaması duysam 
Veya bir hikaye dinlesem aşka dair, 
Hemen seni hatırlarım. 
Rüyalarım 

Hala Çarşıkapı'da geçer 
Hala sarışınlardan hoşlanırım. 
Ben bıraktığın yerdeyim sevgili 
Sen nerdesin? 
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değişiklik 


Ne oldu böyle genç kızlara? 
Neden değişti kadınlar? 
Eskiden 

Ürker kaçarlardı benden. 
Şimdi amca diye 
Saat sorup dururlar. 



dertsizlik 


Usandım artık dertsizlikten 
Akşamla beraber gözümde uyku. 

Ey beni yıllarca hırpalayan duygu 
Gel artık usandım dertsizlikten. 

Gün olur kendime sorarım 
Nerede pardesüyü satarak koştuklarım? 
Kardeşinden korka korka konuştuklarım? 
Nerede gözyaşı, ümit, heyecan? 
Nerede kıskançlık, günah ve keder? 
Anladım, dertsizlik dertten de beter. 



sebil 


Az mı çekti kahrımızı Mel ah at 
Pervin abla az mı yalvardı uslan diye 
Az mı ağladı Sabriye 
Biz bu ömrü yirmi yaşında harcadık 
Gelenin geçenin elinde kaldık 
Vakıf çeşmelerde sallanan 
Bakır taslar misali. 
lJslanırdık uslanmasına 
Adam da olurduk belki. 

Gönül gönül değil ki.. 
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MEKTUP ŞİlRLER 
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BABAM'A 

Gel seninle anacığım, maziyi yadedelim 
Analım babamızı, rııbıınıı şadedelim. 

O bu masum yuvanın oldu aziz şebidi, 

Bu günleri görmeden kara toprağa gitti. 
Öttürse borusunu İsrafil bir an için, 
Mezarı kıpırdasa, oynasa için için. 

Halimize bir baksa, kaldırsa bir başını 
Silse gözlerindeki ıstırabın yaşını. 
Kafasında yer alan istifhamlar çözülse, 
Bizim için yaptığı bütün gamlar çözülse, 
Sükunla toprakları çekse bir üzerine, 
Halinden memnun olsa, yatsa tekrar yerine. 

Sana şefkat gösterdi, masum bir evlat gibi, 
Sonra Azrail geldi, korkunç bir feryat gibi. 
Kasıp kavurdu gitti, onu beraber aldı 
Arkasında hatıra iki zavallı kaldı. 
Bürüdü gözlerini korkunç hırçın bir korku, 
Gözleri açık gitti, kaderin cilvesi bu. 
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Bazı ufka dalarını, gözlerini görürüm 
O gözler ki sahibi mezarda bir kötürüm. 
Yerinden kıpırdamaz, kolunu kaldıramaz 
Yolumuzda durana vurmak ister, vuramaz. 
Seneler önümüze ıstıraplar yığardı, 
Küçük kalplerimize kasırgalar sığardı. 

O göklerden bakardı bize ilham verirdi, 
Biz muvaffak oldukça güler selam verirdi. 
Bugün bayatımızda mustarip bir sükun var, 
Ne kadar ferablasak, onsuz bize dünya dar. 
Ufuktaki gözlerin tahassürü bir sönse, 
Ne olurdu Allah'ım gidenler geri dönse... 
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DERTLEŞME 


Ne sen, ne ben doymadık şefkatine pederin 
Aldırma anacığım yazısıymış kaderin. 

Hiç kimse yenemedi alnının yazısını, 
Kimse çeviremedi kaderin pazusunıı. 
Mukadderat diyorlar, çok büyük kudrettir o 
Taşlardan daba katı, kayalardan serttir o. 

Bizler onun zulmüne uğradık, mağdur olduk 
Dünyayı pembe gördük, kömürden kara bulduk. 
Sen bağrına taş bastın, babamı aratmadın 
Ağladın çok geceler, bizleri ağlatmadın. 
Gözyaşları kalbinden yüreğine akardı, 

İçin coşup ağlarken, gözün güler bakardı. 

Çocuktuk, anlamazdık senin ıstırabını 
Sen masum yüzümüzde düşünürdün yarını. 

O günleri haftalar, seneler kovaladı, 

Yıllar açık alnında hatıralar sakladı. 

Sen başımda bekledin, ben rahatça uyudum 
Gençliğini uğrumda erittin yudum yudum. 

Bize berşeyi verdin, biç mahrum yaşatmadın 
Neşemize derdinden, eleminden katmadın. 
Bazen derdin, elemin seni harap ederdi 
İçinden gözyaşları çağlar çağlar giderdi. 
Böyle anda bizleri kudretin eli gibi, 
Bağrına bastırırdın birer teselli gibi. 

Yaşlı müşfik gözlerin yüzümüzde gezerdi, 
Bizi senin elemin öldürürdü, ezerdi. 

İşte seneler geçti, bizler büyüdük artık 
Kıymetini anladık, bayatı gördük artık. 
Artık sen de neşelen ey kara bahtlı kadın, 
Güzel günler yaklaştı, saadetimiz yakın. 
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SEVGİLİ ANNEM'E 

Ayrıldık ayrılalı her an düşündüm seni 
Eler dakika hayalin meşgul ediyor beni 
O munis çehren beni bir an yalnız koymuyor 
Sen orada ben burda anne bu bal olmuyor 
İstiyorum bu aylar birer gün olsun hemen 
Ne de yavaş dönüyor dünya denen değirmen. 

Acaba sen de beni bu kadar özledin mi? 

Şu aylar hemen geçse onu görsem dedin mi? 
Zannedersem senin de kalbin beni özlüyor 
O pek müşfik gözlerin hep yolumu gözlüyor 
Yanma döneceğim kazanarak inşallah 
Elbet kavuşturacak her üçümüzü Allah. 

Dağ dağa kavuşmazsa biz bir gün kavuşuruz 
Beraberce güleriz, eğlenir konuşuruz 
Bu pek uzun aylar da gelmez belki bir güne 
Şimdiden hazırım ben o pek mukaddes güne 
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Size haber vermeden çalarım kapınızı 
Veyahut çok sessizce çevirerek topuzu. 


Hemen dar avlumuza sokulurum gizlice 
Birdenbire görünmek en iyisidir bence 
Zannedersem bu sene biraz gecikeceğim 
Belki de işler için Urfa' ya gideceğim 
Hamdolsun burada ben hem rahatım hem iyi 
Durmadan düşünüyorum ben gelecek seneyi. 

Her neyse gevezelik yeter artık sanırım 
Bütün akrabalara vardır benim selamım 
Senin de anneciğim o müşfik ellerinden 
En büyük bir saygıyla öperken derim ki ben 
Yarab hemen kavuştur şu anayla oğulu 
İkisi de ayrılık deryasında boğulu. 
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NEŞELEN 

Evet, sen de neşelen kara bahtlı kardeşim, 
Sen de artık gül eğlen, ey benim can yoldaşım! 
Çektiklerimiz kafi, çekmeyeceğiz artık 
Hayatı çok küçükken ta içinden tanıdık. 

Ümidimiz yılların arkasında saklıydı, 
Tahakkuku gayrete, meşakkate bağlıydı. 

Canı dişime takıp çalışırken bana siz, 
Kucak kucak ilhamla sabır sebat verdiniz. 
Eski günleri anıp seni avutacağım, 

Çetin bayat yolunda elinden tutacağım. 
Hakkımızdır kardeşim, sevinmek hakkımızdır. 
Artık mazi anamız, istikbal kızımızdır. 

İradeni ümide bağlayıp yarma bak, 
İstikbalin güneşi, bu günden daha parlak. 
Artık kara taş değil, neşe dolsun bağrımız 
Kalbimizi anlasın, mesut etsin Tanrı'mız. 


42 










KARMA ŞİİRLER 
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AĞAÇ 

Bu dağ başında yol üstünde 
Neler çekmedi bu ağaç? 

Karga dallarında gelin oldu. 
Fatma kızın gölgesinde kapattılar ağzını 
Kadın oldu! 

Dili yok ki söylesin onbaşıya 
Sarı Ahmet'i kimin öldürdüğünü 
Müdür beye rüşvet olarak 
Beşibiryerdeyi kimin götürdüğünü 
Bu dağ başında, yol üstünde 
Aç bi ilaç 

Neler çekmedi bu ağaç. 
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MADALYANIN TERS TARAFI 

Nazım Ağa yirmisekiz yaşında 
Ayna da var eğerinin kaşında 
Nahiye zengin, eyyam seferberlik 
Nazım Ağa müdür üstelik. 
Murtaza Çavuş peşi sıra 
Çaldı çırptı vura kıra 
Kadın, koyun, öküz, para... 
Altın kaplattı köpek dişini 
Nazım Ağa bilir işini 
Kestiği kestik astığı astık 
Asker karılarının kar gibi kolları 
Nazım Ağa'ya yastık.. 

Nazım Ağa şimdi altmış yaşında 
Konağı var Akköprü'nün başında 
Karşıdan görülür kordelası 
Göğsünde İstiklal Madalyası. 
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ISMET'IN PERILERI 


Şu pırıl pırıl, zarif 
Şu dağ gibi sarp, çetin 
Şu onbeşinde genç kız 
İlbam perisi İsmet' in. 
Annesi otuzbeşinde akça pakça 
Geçer akçe. 

O da peri siydi İsmet'in 
Kanad urdu bir zamanlar 
Allah'ı var 

O kadar mı ya dostlar 
Perinin bir de ellisinde 
Anneannesi var. 

Hani kanatları yolunmuş 
Kalçalar lenger 
Artık u çam az olmuş 
O şimdi damatla gırgır eden 
O vaktiyle İsmet için 
Pır pır eden. 

Sanmam ki kısmeti kesil e 
Götürü almış onları İsmet 
Nesilden nesile. 

Biri giderse gelir birileri 
Gidi İsmet'in perileri. 




AVCILAR DESTANI 

Vurulmayan ördeğin vurulduğun görmüşüz 
Hem de vurulduğunun görüldüğün görmüşüz. 
Ömründe tüfek nedir bilmeyen nekeslerin 
Avda çulluklar gibi kurulduğun görmüşüz. 
Günlerce sürek avı yapıp kurt vuranların 
Bir tepecik aşınca yorulduğun görmüşüz. 
Bir tilkinin ardından sekiz tüfek atılıp 
Atmayandan hesabın sorulduğun görmüşüz. 
Biz bu er meydanında toy diye, turna diye 
Balıkçılın vurulup yolunduğun görmüşüz. 

Bir atışta söğütler altındaki derede 
Yedi ev ördeğinin savrulduğun görmüşüz. 
Meke'nin yeşil baş ördek diye Sıtkı'ya 
Vurulup ta önüne atıldığın görmüşüz. 
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TAŞLAMA 


Şehrabı siyasette berbade dek gideriz 
Sonra da devr elinden feryade dek gideriz. 

Mir aburun elinde bir kübeylan at durur 
Tutar onu beğenmez bimaredek gideriz. 

Kimesneye benzemez, kendumuza benzeriz 
Kalkanı sırtlayınca avrade dek gideriz. 

Öğleye viski içer, akşam iftar ederiz 
Lebülbamd Müselmanız, cellade dek gideriz. 

Sıkı imtihan olsak onbaşı olamayız 
Velakin paşası bol diyaredek gideriz. 

Önümüze dağları kendimiz sıralarız 
Sonra da medet diye Ferbadedek gideriz. 

Ne olacak bilinmez akıbet ahvalimiz 
Sual edip Sıtkı'ya üstadedek gideriz. 
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BIR MEDRESELU'DAN BIR MEKTEPLU'YA 


Yirmi yıldır Beypazar'da ihkakı hak eyleriz 
Yalan bilmez, dolan bilmez, hakkı intak eyleriz. 

Riyakarın, düzenbazın, pespayenin yaftasın 
Alnının ta şakkma hemen ilsak eyleriz. 

Mazlum ile hileyiz biz gedalarla hileyiz 
Sen nara ur ya hak deyu biz iltihak eyleriz. 

Çün nazire bünyad ettik sehamı kazaya biz 
Maziyi berba d eyledik hali firak eyleriz. 

Nef'iye üstad olduk destur deyip İsmet'e 
Rebi bak da çün tabible hep iftirak eyleriz. 

Sen hıyarı tasrif eyle hemen babı tefes'ülden 
Tabibanız hep ol babdan biz iştikak eyleriz. 

Gazabından İsmet'in bazer eyle Sıtkı'ya 
Biz de anı tenzih eyler pakü berrak eyleriz. 



KIZINA MEKTUPLARI 
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- MEKTUP l - 


Beypazarı / 2. 9.1962 


Arteınis, sevgili kızım: 

Bu mektubumda sana güzelin felsefesi demek olan estetik ve sanat 
hakkmdaki evrensel düşünceleri, arayerde de kendi fikirlerimi 
anlatmağa çalışacağım. 

Bu konuda evvela 'Güzel'in ne demek olduğu, başka bir deyimle güzelin 
ne olmadığını tetkik etmek gerekir. Güzel, 'iyi' den,' doğru ' dan,' 
düzgün ' den, 'faydalı'dan batta 'maksada uygun' dan başka şeydir. 
Bunların hiçbirisi ve fakat bepsidir. Eflatun' a göre insan gökten yere 
düşmüş bir ’ilab' tır, yeryüzünde eşyaya bakarken, bir zamanlar 
Tanrıların yanında temaşa ettiği eşyanın bakiki cevherini, bu cevherin 
güzelliğini hatırlar. Ona göre 'Güzel', işte eşyanın niteliğinde saklı bu 
ilahi taraftır. 

Aristo ise güzelde, sanatta olduğu gibi sosyal ve politik bir taraf arar. 
Ona göre güzeli arayan sanatın amacı, ruhun asil bir tarzda 
neşelendirilmesi, onun kendisini tazyik eden etkilerden kurtarılmasıdır. 
Bu sebeple Aristo sanat nevilerinden en çok trajediyi, insanın zaman 
zaman duyduğu heyecan ihtiyacını, tehlikesiz hayallerle tatmin ettiği 
için, takdir eder. Ona göre bir trajedi seyreden kimsenin şuur altına 
itilmiş bazen ablaksız ve umumiyetle şiddetli heyecanları kanalize 
edilmiş olur. Bilfarz Hamlet' i seyredenler, ihanet, adam zehirleme ve 
kudretli aşk ihtiyaçlarını farkında olmadan tatmin etmiş olurlar. 
İhtirasların sanat yoluyla asilleştirilmesi bu manaya gelmektedir. 

Güzel, tabiatta daimi bir değişikliğe ve bir sona erme haline tabidir. Bir 
nebire iki defa girmek imkansızdır. İkinci girdiğimiz başka sudur. Bir 
zamanlar ölürken gözlerimizi kapamasını dilediğimiz zarif elleri zaman, 
buruşuk, titrek, ihtiyar elleri haline getirmektedir. Daimi akış ve 
değişme: işte bayatın tek hakikati... Sanatkar, bu daimi akış ve değişme 
içinde yakalıyabildiği bir anı tesbit ederek ebedileştiren kişidir. Bu 
sebeple ressam Wbistler portresini yaptığı Montesquieu'ya : "Bana bir 
defa bakınız, artık ebediyen bakarsınız" diyordu. İlim bayata tatbik için 
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aranan bir çabadır. Sanatta bayata değil Allah' a bağlılık, güzel' e bağlılık 
vardır. Gök kuşağı ilim bakımından su zerreleri ve ışık oyunundan 
ibarettir. Sanatkar için başka hayaller taşır. Bu sebepledir ki gökkuşağını 
ilim bakımından izab eden Newton' a İngiliz şairi Jobn Keats lanet 
etmektedir. 

Umumiyetle sanatın tabiatı taklit ettiği sanılır. Ne aldanış! Tabiat sanatı 
taklit eder. Güzel bir manzara gördüğümüz vakit: "Ne güzel, resim 
gibi..." deriz. Dorian Gray' in portresini yapan ressam "Ressamlar 
tablolarında Thames Nehrini sisli olarak gösterdikleri zamandan beri 
Thames Nehrinde sis vardır" demektedir. 

Peki sanatla aşkın ilişkisi? Aşkı kaldırınız, sanat yoktur. Buna mukabil 
sanatı kaldırınız, aşk bayağılaşır. Goetbe 74 yaşında iken 19 yaşındaki 
Ulrike von Levetzovv 'a delice aşık olmuştu. Bu aşk manasız görülebilir. 
Hatta Goetbe Ulrike' nin annesini de sevmişti. 5 Eylül 1823 te Goetbe 
Marienbad' dan ayrılırken Ulrike onu öpmüştü. Goetbe, bu iltifatın 
verdiği derin heyecan ve arkasından bastıran korkunç ümitsizlik içinde 
arabada ilerlerken 'Marienbad Elejisi' ni yazdı. "Ona cennet ve 
cehennem kapıları açık. Ben ne bekliyebilirim?" diyordu. Sonunda 
Ulrike' nin şahsında aşka veda etti. Eakat bu kuvvetle 60 seneden beri 
tasarladığı Eaust'unu 7 yılda bitirmiştir. Bugün bir Eaust varsa buna aşk 
ve Ulrike sebep olmuştur. Goetbe'yi ve aşkını asilleştiren, onu 
gülünçlükten kurtaran ise sadece sanattır. 

Görüyoruz ki sanat çok yönlü bir yaratmadır. Bunun sırrı nedir? Bu 
soruyu cevaplandırmadan önce sanatkarların nasıl yarattıklarını 
inceleyelim. Balzac, kitabını yazıyordu. Bu esnada kapısı çalındı. Bir 
ziyaretçisi gelmişti. Balzac yavaş yavaş kapıyı açtı ve dostunu görür 
görmez hıçkırmaya başladı : "Tasavvur ediniz azizim, Kontes de Lanje 
öldü!" Paris' te bu isimde bir kontes yoktu. Bu Balzac' m kitabındaki 
kahramanı idi ve tam o sırada Balzac onu romanında öldürmüştü. Balzac 
bir kendinden geçme halindeydi. Sirakuza fethinde Arşimed aynı 
durumdaydı. Surlar aşılmış, askerler bulduklarını kılıçtan geçiriylardı. 
Arşimed ise kumlar üzerinde çizdiği daireleri ile meşguldü. Askerler onu 
öldürmek için yaklaştılar, kılıçlarını çektiler, Arşimed oradaydı fakat 
orada değildi. Sadece gafil muharip ayaklarını dairenin içinde gördü 
ve :"Dairelerimi bozma!.." diye bağırdı. Askerler onu öldürdüler. 
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Bu misaller gösteriyor ki sanatkar yaratırken herşeyden evvel bir vecd, 
bir EXTASE bali içindedir ve yaratıcılığın ilk sırrı budur. Sanatkar bu 
anda 'Gökten yere düşmüş bir ilab'dır. Bu yaratma anında bazıları çok 
rahattır. Rouget de Lisle 25 nisan 1789 gecesi iki saat içinde La 
Marseillaise' i, Eransız ihtilal marşını, yazmış ve bestelemiştir. Scbubert, 
Mozart gibi bazıları tek silinti ve tashih yapmadan 500 sabifelik besteler 
yapmışlardır. Buna mukabil Beethoven gibi bazıları her sabite ve her 
satırı silip karalayarak, adeta doğuran bir kadının sancılarını duyarak, 
yaratmışlardır. 

İtalyan doktoru Lombroso, cinayet işleyenleri, suçluları son asırda 
gruplara ayırmış ve bunları sınıflandırmıştır. Halbuki kaç asır evvel 
Sbakespeare aynı tasnifi yapmıştı. Hamlet bir deli suçlu, Macbetb bir 
anadan doğma suçlu, Othello bir tesadüfi-asabi suçlu tipidir. Sanat 
burada da ilmi geçmesini bilmiştir. 

Sanattan başka hiçbir şey ama hiçbir şey, insanı hayvandan ayıramaz. 
Gene unutmamalıyız ki hayvandan ayrılmak için muhakkak yaratmak 
şart değildir. Sanat'tan anlamak, onu duymak ta kafidir. Çünkü bir sanat 
eseri karşısında zevk duymak, sadece onu benimsemek değil, belki onu 
sanatkarı ile birlikte yeniden yaratmaktır. Madam Bovary belki kaltağın 
biriydi. Eakat sanatkarın menşurundan onu seyrediniz, aşklarını ve en 
mühimi ıstıraplarını duyunuz. Lamartine gibi siz de eserin sonunda onu 
öldürdüğü için muharririne kızarsınız. Şimdi Eflatun'un ne kadar haklı 
olduğunu daha iyi anlamaktayız. "İnsan gökten yere düşmüş bir ilah"tır. 
Artık bu cümleyi biz tamamlayabiliriz: yerde yaratmaya devam 
etmektedir. 

Güzel kızım, bu mektubumda sana duyguların en asili, insanı 
tanrılaştıran sanat ruhu hakkında çok iptidai ve dağınık ta olsa bilgiler 
vermeye çalıştım. Değilmi ki sen de insansın, sen de yere düşmüş bir 
ilah' sm. Kendine inan ve güven. Eğer insan böyle olmasaydı, dere 
kenarlarında sulara kapanarak ağlayan söğütlerden ne farkı kalırdı? 


Baban/SITKIT1JNCER 
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- MEKTUP U - 


Beypazarı /1.10.1962 


Artemis, sevgili kızım: 

Bu mektubumda sana bayat görüşüm bakkmda kısa açıklamalarda 
bulunacağım. Belki egoizmadır, insan elinde olmadan çocuklarının 
kendisi gibi düşünmesini, bayata kendi açısından bakmasını istiyor. 
Mazur görmeni, neticede karar vermekte seni tamamen serbest 
bıraktığımı bilmeni ve nihayet beni dinlemeni rica ederim. 

Cari SANDBURG' un dediği gibi bayat şu paradokstan ibarettir : Beşik 
ve mezar. İnsanlar varoldukları günden beri dikkatlerini gökyüzüne 
çevirerek nereden geldiğimizi, neden geldiğimizi ve nihayet nereye 
gittiğimizi düşünmüşlerdir. İşte bu soru felsefenin başlangıcı olmuş, 
kendi kafasında bu soruyu her cevaplandıran bir felsefe yapmıştır. 
Bugünkü medeniyetin çekirdeği olan Helen medeniyeti, Sokrat' a kadar 
felsefe olarak sadece bu meseleyi düşünmüş, arayerde de birçok tanrılar 
yaratmışlardır. Jüpiter, Apollon, Afrodit, Baküs ve batta Artemis birer 
tanrı idiler ve onlar insanları yaratacakları yerde insanlar onları 
yaratmışlardı. Sokrat ilk olarak felsefeyi GÖKTEN YERE İNDİRDİ. Bu 
soruların imkansızlığını, lüzumsuzluğunu savundu. Yerine ablak ve 
sosyoloji vasfında bir felsefe koymak istedi. Arayerde Tanrının birden 
fazla olamayacağını, çünkü iki tanrı düşünülemeyeceğini ilave etti. 

Netice malumdur : ALLAH BİRDİR dediği için Sokrat'ı ölüme mahkum 
ettiler. 

Dinler tarihi türlü inanışlarla doludur. Bugüne kadar ağaçlardan güneşe 
kadar tapmadık şey bırakılmamıştır. Bu neticeyi doğuran bayatın 
karanlık nedenleri ve dolayısıyla insanoğlunun birşeye inanmak 
ihtiyacıdır. Milyonlarca insan milyonlarca inanış içerisinde yaşamış ve 
ölmüşlerdir. Bunlardan hangisinin haklı olduğunu kesin olarak tesbit 
eylemek imkansız olsa gerekir. Bu imkansızlık bizi çok kıymetli bir 
sonuca, yani eskilerin müsamaha / tolerans dedikleri HOŞGÖRÜRLÜK' 
e götürmelidir. Ne inanışta olursa olsun karşımızdakini bor görmemeli, 
bu konuda onun da diğerleri kadar haklı olabilme şansının var olduğunu 
kabul etmeliyiz. Maalesef dinler tarihi bu hoşgörürlükten yoksundur. 
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Haçlı seferleri, İslam akırıları bu yoksunluğun son delillerinden sadece 
birkaçıdır. 

Don MİGEL 1JNOM1JNO isimli bir İspanyol alimi yaşlandığı için Madrit 
üniversitesinden emekliye ayrılıyordu. İspanyollar isyan ettiler. Neticede 
nasıl isterse, nerede isterse, ne zaman isterse, neyi isterse okutması 
kaydı ile bayat boyu üniversitede bırakıldı. Don MİGEL, Don Kişot' un şu 
fıkrasını değerlendirir: 

Don Kişot birgün basmmı kovalarken bir berberin önünden geçer. Bu 
esnada berber leğenini dökmektedir. Don Kişot" Bu benim miğferimdir, 
ne zaman aldın? " diyerek leğeni kapar, başına geçirir ve basmmı 
kovalamaya devam eder. Sonra döner gelir. Berber başındaki leğeni Don 
Kişot' tan ister. Don Kişot bunun bir berber leğeni değil bir şövalye 
miğferi olduğunu kemali şiddetle müdafaa eder ve aksini iddia eden 
berberi düelloya çağırır. 

Bu fıkra basit olmakla beraber, Don Miguel 1JNAM1JNO' nun dediği gibi 
insanın inançlarını çok güzel göstermektedir. İnsan bazen başındaki 
leğeni miğfer zannetmekte ve buna samimiyetle inandığı müddetçe 
başmdakinin miğfer olması ile leğen olması arasında bir fark 
bulunmamaktadır. Başınızdaki miğferi de leğen zannedebilirsiniz. O 
zaman başınızdaki miğfer de olsa leğendir. Hayat boyu asıl problem odur 
ki başımızdaki leğense leğen olarak, miğferse miğfer olarak bilmeli ve 
kabul etmeliyiz. Aksi takdirde kendimiz inansak ta aldanmış olmakta 
devam ederiz. Bunun içindir ki başımızdakini ne olarak kabul edersek 
edelim, bunun böyle olmayabileceğini de düşünmeliyiz. İşte felsefede 
buna ihtimaliye / probabilite yani OLASILIK derler. 

Olasılık ister istemez insanı geniş bir düşünceye, hoşgörürlüğe götürür. 
Bu konuda çoklukta birşey ifade etmez. Kopernik dünyanın döndüğünü 
iddia ettiği zaman bir kişiydi. Aksini savunanlar bütün bir dünya idi. 
Lakat Kopernik haklı çıktı. Zenginlik, kuvvet hülasa biç birşey hakikat 
olmayan bir inanışı hakikat yapamaz. Hakikat sadece hakikat olduğu için 
hakikattir. Peki hakikat nedir? Sokrat' a göre bunu araştırmaya lüzum ve 
imkan yoktur. Lelsefe bugün de aynı kanaattadır. Kuran, İncil, Tevrat ve 
Zebur ayrı ayrı sistemler düşünmüşlerdir. Doğru da olabilir, yanlış ta 
olabilir. Ben Tanrı' ya, bu suallerin cevabının bir Tanrı SIRRI olduğuna ve 
bu sırrın da ergeç gün ışığına çıkacağına inanıyorum. 
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Şimdiye kadar hayatın paradoksundan sadece beşiği inceledik. Biraz da 
ölüme yani mezara bakabiliriz. Öldükten sonra yeni bir bayat varmı dır? 
Bunu kimse ispat edemez. Fakat var olması lazımdır. Milyonlarca insanın 
milyonlarca inanışının hepsinin birden hakikat olması da imkansız 
görünmektedir. Hal böyle olunca bir tek inanışın sahipleri haklı 
çıkacaklar, diğerleri mahcup ve perişan, başlarında miğfer sandıkları 
şeyin alelade bir berber leğeni olduğunu göreceklerdir. Tanrı bizi bu 
aldanmışlardan etmesin! Bundan başka ne diyebilir, ne dileyebiliriz? 

Ölüm korkulacak birşey olmasa gerektir. Esasen korkunun ecele faydası 
da yoktur. Mutlaka öleceğiz. Bunu görerek ölüme korku ile değil ümitle 
bakmalıyız. Ölümün korkulu olması bu dünyanın zaruretleri 
dolayısıyladır. Ölüm bu dünyanın sonu olabilir fakat unutmamak 
lazımdır ki öbür alemin başlangıcıdır. Yani ölmeden ruh alemine 
göçmenin imkanı yoktur. Ölüm bu dünya için bir mezar, öbür dünya için 
bir beşiktir. O zaman kısa olan, ebedi olmayan bayatın avuçlarımızın 
içinden kum gibi kaydığını, kıymetini kaybettiğini görürüz. Bu noktada 
iki görüş vardır: 

I. Mevlana' nm çok güzel temsil ettiği görüş. Mademki bu dünya mutlak 
surette geçicidir, ruh alemi ebedidir, iki günlük ömür için rezil olmaya 
değmez. Bu dünyada iken öbür dünya için hazırlanmalıyız. Ebedi bayata 
geçmesi mukadder olan ruhumuzu inceltmek, temizlemeliyiz. 

II. Yegane hakikat bu dünyadaki şu kısa ömürdür. Ölümden sonra ne 
olacağı ispat edilmemiştir. O halde bu bir soluktan ibaret ömrü en iyi 
şekilde geçirmeli, eğlenmek, zevk etmeliyiz. İşte Ömer Hayyam bu 
kanıdadır. 

Bana gelince sevgili kızım, ben şeref, kanun ve cemiyetin ablak 
kurallarının müsaadesi nisbetinde dünyanın her türlü nimetinden 
istifade etmek gerektiğini, ebedi ruh aleminin de hasretle, ümitle 
beklenilmesini tavsiye ediyorum. Yani iki dünyayı da birbiri için feda 
etmemeliyiz. Hayat güzeldir, ölüm de güzeldir diyorum. 

Tanrı en büyük adildir. Adaletsizlik yapacağı düşünülemez. Oysa ki bir 
başka ruh dünyası yoksa bu bir adalet sayılmaz. Bu sebeple öbür 
dünyaya inanıyorum. 
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İnsanlar yaşarken, insanların içinde bulunabilir. Düşünürken içinde 
değil, üstünde olmalı ve ber olayı yukarıdan bakarak, düşünerek 
değerlendirmelidir. Çünkü insan duyarken gökten yere düşmüş bir il ab 
olduğu gibi, düşünürken de öyledir. 

Tekrar toprak olan vücudumuz bu dünyanın malıdır, bu dünyada 
kalacaktır. Ama toprak olmayan cevherlerimiz, yani duygularımız ve 
aklımız (bir kelime ile ruhumuz) bu dünyada kalamaz. O başka bir 
dünyanın malıdır ve oraya avdet etmesi zorunludur. İnsanda Tanrı' dan 
iki parça vardır : duygu ve akıl. Bu Tanrı ' ya dönecektir. 

İkinci mektubum belki biraz sıkıcı oldu. Fakat anlayarak okuduktan sonra 
ufuklarının genişlediğini göreceksin. Bir Ermeni' ye daha şefkatle 
bakacak, göklerde eskiden gördüklerinden başka şeyler görebileceksin. 
Muvaffak olmanı istiyorum. 

Madem ki başında taşıyacaksın, başındaki miğfer olsun, berber leğeni 
değil. Gözlerinden hasretle öper, sana dünyada ve abirette engin 
mutluluklar dilerim... 


Baban/SITKITUNCER 
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- MEKTUP Ul - 


Beypazarı / 3. Xl.1962 


Artemis, sevgili kızım: 

Serimizin üçünciisiinii takdim ediyorum. Bu mektubumda karışık 
meselelerden, değişik konulardan söz edeceğim. Bunlar Türkiye' nin 
aktüel problemleri oldukları gibi daba uzun seneler çözülmeden kalmaya 
mabkum oldukları için gelecekte de aynı canlılığı muhafaza edeceklerdir. 

DİL yani eski deyimle LİSAN meselesi ile başlıyorum. Muhafazakar 
zümrenin geriye ve diğer bir zümrenin de çok ileriye çekmeye 
çalışmaları yüzünden dil üzerindeki tartışmalar zevksiz bir bal 
almaktadır. Kanun zoru ile geri ve ileri çekmeler de olmuştur. Epey eski 
olan bu çatışmaya objektif olarak bakarsak kesinlikle görürüz ki dil 
mütemadiyen sadeleşmeye doğru gitmektedir. Örneğin, dil meselesini 
milli bir dava haline getiren Atatürk'ün Nutku bile çok ağdalı, 
konuşmaları ise bugünün dili karşısında fazla Osmanlıcadır. Atatürk 
1933 yılında Dil Kurumu çalışmalarına başlarken "Kati olarak 
bilinmelidir ki Türk Milleti'nin milli dili ve milli benliği bütün bayatında 
bakim ve esas kalacaktır" derken 14 kelime söylemişti ki bunun %50 si 
olan 7 tanesi Türkçe değildi. Bugün aynı cümleyi çok daba sade ve çok 
daba Türkçe olarak söyleyebiliriz. Bu da gösteriyor ki bu konuda 
sadeleşme taraftarları galiptirler ve zaman onların lebine çalışmaktadır. 
Hal böyle olunca zorlamalardan kaçınarak işi zamana bırakmak en 
doğrusu olmak gerekir. Zaman Türkçe'yi muzaffer kılacaktır. 

İkinci mühim meseleye, DİN meselesine geçiyorum. Bu konuda mutlak 
olarak laik bir görüşe sahibim. Laiklik dini çirkin ve bayağı politika 
çamurundan kurtarmış, onu vicdanlara bağlı kılmıştır. İnananlara da, 
inanmayanlara da saygım vardır. Herkes belli bir bayat görüşüne 
bağlanır. Kimin haklı olduğunu bu dünyada tesbit etmek imkansızdır. 
Böyle olunca da geniş bir tolerans ana şart olur. Eskiden, tarihimiz 
boyunca, bütün gericilik hareketleri Ulema dediğimiz öğretici sınıfla 
Asker Ocağından gelirdi. Yenilik taraftarları karşılarında ordu ve 
medreseyi bulurlardı. Bugün mesele tamamen tersine dönmüştür. Ordu 
yenilik taraftarıdır. Günün medresesi Üniversite yenilik taraftarıdır fakat 
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ana kitlenin cehaleti ve bu cehaleti sömürmek isteyen soysuzlar ile 
uğraşılmaktadır. Görülüyor ki taassup ve cehalete kim taraftar veya 
aleyhtar olursa olsun, zorluklar baki kalmaktadır. 

Kitleyi uyandırmak, devrimleri şu veya bu müessese veya sınıfa değil, 
KİTLE 'ye mal etmek gerekmektedir. Bu sonuç için geniş bir eğitim 
programı ve seferberliği şarttır. 5 yıllık kalkınma planında bu konu ele 
alınmıştır. Başarıya ulaşmasını temenni ederek bu konuyu da kısa 
kesiyorum. 

SOSYAL ADALET konusuna geliyorum. Bu konuda çok dikkatli olmanı ve 
problemi iyi kavramanı isterim. Sosyal adalet insan haysiyeti, insan 
onörü meselesidir. Şerefli bir insan sosyal adalet olmayan bir yerde 
nefes almamalıdır. Sosyal adalet demek bana göre şu demektir : 

"Bir cemiyette maddi ve manevi bütün değerlerin eşit olarak 
paylaşılması, bütün yüklenme ve zorlukların gene eşit olarak 
bölüşülmesi " 

Bir cemiyetteki maddi değerlerin toplamına "milli gelir" denir. 

İktisatçılar buna özel bir tabirle "pasta" derler. Mühim olan pastanın adil 
olarak taksimidir. Eğer pastayı fareler hırsızlama kemirir ve çok kimseler 
aç kalırsa, o vakit sosyal adaletten bahsedilemez. Türkiye pastası 
Türkiye nüfusuna bölündüğü takdirde istatistikler göstermektedir ki 
adam başına senede 1800 lira düşmektedir. Şu halde 5 nüfuslu bir 
ailenin senelik hakkı 9000 lira yani ayda 750 liradır. Türkiye'deki 30 
milyon insandan 25 milyonu bu rakamı bulamaz. Demek ki pastayı 
açgözlü, ablaksız fareler kemirmektedirler. 

Bu konuda birinci mesele "pastayı büyütmek'Tir. Yani ilk önce pastayı 
büyütelim ki adam başına daha çok pay düşsün. İşte 5 yıllık plan bu 
büyüme oranını senede %7 olarak tasarlamaktadır. Eakat nüfus artışımız 
% 3 olduğuna ve cemiyetimizin pastası esasen çok ufak bulunduğuna 
göre ne kadar çok çalışmamız gerektiğini tasavvur edebiliriz. 

İkinci mesele ise "pastanın eşit paylaşılması "dır. Bu bir hükümet işidir. 
Taviz veren, oy için gerdan kıran hükümetler bu konuda başarılı 
olamazlar ve olamamışlardır. Bunun da sebebi kitlenin cahilliğidir. 
Montesquieu "Demokrasi ile idare edilen devletlerin, dikta ile idare 
edilen devletlerden daha ziyade aydın vatandaşlara ihtiyacı vardır" 
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derken çok haklı idi. Geçici ve basit menfaatleri temelli ve büyük 
menfaatlere tercih eden cahil kitle ile bu planı ve fikirleri uygulamak çok 
güçtür. Atasözü "bugünkü yumurta yarınki tavuktan hayırlıdır "derken 
dünyanın en büyük ahmaklığını gösterir buna rağmen bizler bu hikmeti 
bir düstur gibi kabul ederiz. Yumurta peşinde tavuğu kaybederiz. 
Yüklemeler ve zorluklarda da eşitlik sosyal adaletin baş şartıdır. Bu 
vergi eşitliği ve adaleti ile özeti en dirilebilir. Türkiye'de bu nevi adaletin 
bulunmadığını bizzat maliye bakanı söylemektedir. 

Sınıf şuuru doğmamış, meydanı boş bırakılmış bir ülke manzarası 
arzetmesine rağmen Türkiye'de SOSYAL ADALET fikri artık uyanmış ve 
bu istikamette çalışmalar başlamıştır. 5 yıllık planı hazırlayanlar bu fikir 
etrafında çok kararlı idiler. Fakat hükümet OY KAYGISI ile planı, 
bilhassa finansman bakımından değiştirdi. Plancılar istifa ettiler. Buna 
rağmen 5 yıllık plan bu haliyle dahi tam olarak uygulanırsa sosyal adalet 
fikri aşınmış olmayacaktır. 

Aslanları, kurtları, koyunları ve tavşanları bir avluya tamamen başı boş 
bırakarak "haydi tamamen serbestsiniz, herkes istediğini yapabilir 
"demek demokrasi ve hürriyet demek değildir. Aslanlar ve kurtlar 
diğerlerini yerken seyirci kalmak vicdansızlıktır ve devletin görevi bu 
değildir. 

Evet sevgili ve güzel kızım, bu mektubumda da sana üç problem 
hakkmdaki fikirlerimi bildirmiş oluyorum. İnsanları sevmek, onların 
dertlerini duymak ve anlamak insanlığın birinci şartıdır. İnsanları sev. 
İyisini de kötüsünü de sevmesini bil. Seni hasretle, muhabbetle kucaklar, 
bayat boyu esenlikler, mutluluklar ve iç huzuru dilerim... 


Baban / SITKLTLNCER 
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MEDYADA SITKI TUNCER 
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SITKI TUNCER 


SANAT HAYATI ÜSTÜNE BİRKAÇ SÖZ 

Sanat hayatıyla ilgili olarak elimizde yalnız 
şiirleri bulunan Sıtkı Tuncer’in eserlerine 
bakınca; duygusallıktan vazgeçemeyen 
babacan bir âşık, derin düşünceler 
arasından bayatın akışındaki sırrı çekip 
çıkarmak isteyen bir filozof, 
umutsuzluklardan umut çıkarabilen bir aile 
reisi ve keskin bir doğa gözlemcisi olduğu 
fikrine varıyorsunuz. Bize kalırsa; ruhunun 
bir yerinde, afacanlık yapmak için fırsat 
kollayan muzip bir çocuğu da saklamış! 

Elimizde yeterli belge olmamasına rağmen; sanatla ilgili yanının şiirlerle 
sınırlanmadığı izlenimini ediniyor insan. Bizi bu kanıya, nesir yazım 
türüne ne kadar yatkın olduğunu gösteren mektupları itiyor. 

“Şiir Parkı Yönetmeni Semiramis Kanbak”, onun şiirlerini; 

Aşk Şiirleri, 

Felsefi Şiirler, 

Orta Yaş Şiirleri, 

Mektup Şiirleri, 

Karma Şiirler olarak bazı dönem ve sınıflara ayırmış. 

Orta yaş şiirleri; sevgiye dair olsa da dört dörtlük ya şan am ayan bazı 
şeylerin, geçen zamana rağmen, gönüllerde derin izler bıraktığını ve bir 
zaman gelince mutlaka su yüzüne çıktığını gösterir bize... 

O şiirler, özellikle orta yaşlarının sonunu yaşamakta olanlar için derin 
anlamlar taşır. Geçmişe duyulan özlemi anlatır acıyla... En mutlusu bile 
kaybolan yıllar nedeniyle o anıların sahiplerine büzün verir. 
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Bazıları esprili bir dille yazılmış olan karma şiirlerde, daba çok 
toplumsal öğeler baskındır. 

Mektup şiirleriyse ana, babaya duyulan özlemle birlikte; geleceğe ait 
umutların bitmediğini, sürmekte olduğunu anlatır. 

Burada ifade bulan umutlar, doğru bir tespitle işaretlenmiştir. 

Aileler için gelecek demek, yetiştirmekte oldukları çocuklarıdır. 

Kızı Semiramis’e yazdığı bir not, edebî yönünü tespit açısından, oldukça 
dikkat çeker. “Şiir sevmeyen biçbir şeyi sevemez.” 


ŞİİRLERİNDEN İKİ ÖRNEK 
DEĞİŞİKLİK 

Ne oldu böyle genç kızlara? 
Neden değişti kadınlar? 
Eskiden ürker, 

Kaçarlardı benden. 

Şimdi, “Amca!” diye 
Saat sorup dururlar... 


KÖLE 


Gök, mavi görünür; ben özgür!.. 
Ne ayaklarımda zincir, 

Ne penceremde demir. 

Oysaki köleyim ben! 

Tanrılar böyle istemiş, 

Böyle istemiş toplum, 

Böyle dilemiş doğa; 

Her tarafımda pranga... 

Köleyim ben! 
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İsterim: Sevemem! 

Çoluk çocuk eteklerime yapışır: Öl em em! 
Hâlbuki ne ellerimde zincir, 

Ne ayaklarımda demir... 


BİLİNEN DİĞER ŞİİRLERİ 

Alışkanlık*, Bilmece*, İlhamlar*, Sen Gelmeyince*, Sensiz*; Ağaç, 
Avcılar Destanı, Babama, Betarzı Ömer Hayyam, Bir Aşk Başlangıcı, Bir 
Garip Adem, Bir “Medreselu”dan Bir “Mekteplu”ya, Bir Vefasız Yâr, Bir 
Zamanlar, Büyük Sır, Değişiklik, Dertleşme, Dertsizlik, Estekli Köstekli 
Dünya, Etmez ki, Hep O Dert, İsmet’in Perileri, Kıran Kırana, Kıyamet, 
Köle, Madalyanın Ters Tarafı, Neşelen, Sebil, Sevgili Anneme, Tan, 
Taşlama, Toprak, Zaman... 


HAYATI 

1920 yılında Antakya’da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Kendisini 
bir anda; kız kardeşi ve annesiyle birlikte büyük bir yaşam 
mücadelesinin içinde buldu. Bu mücadelenin içindeyken bile öğrenimini 
aksatmadı. 

Lise öğrenimini, İstanbul Erkek Lise si’n d e tamamladıktan sonra 
hukukçu olmayı seçti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Eakültesi’ne gitti. 
Başarılarla geçen bir öğrenim bayatından sonra mezun olarak, “Genç 
Cumhuriyetin çağdaş hukukçuları arasına katıldı. 

Mezuniyetten sonra, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yargıçlık yaptı. 
Yargıçlık görevine nokta koyduğu tarih, 1973... O yıl emekliye ayrıldı. 
Emekliliğinden sonra hukukla ilgisi, bu kez avukat olarak devam etti. 
1978 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu, elli sekiz yaşında yaşama 
veda etti. 

Okumayı sever, güzel konuşur, olayları doğru yorumlardı. Hayat 
kavgasına küçük yaşlarda başlayanlar genelde şüpheci ve kötümser 
olurlar. Bu kural Sıtkı Tuncer’e karşı biç işlememiş. Tam tersine; 
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çevresiyle barışık, olaylara olumlu yönlerden yaklaşan iyimser bir insan 
olmasına yardım bile etmiş. 

Teknolojiyse özel meraklarının belki de en önemlisi... 

Yaşayan ya da okuyanlar iyi bilir. O dönemde teknoloji o kadar bızla 
değişip başkalaştı ki, dikkatle izlemeyen devletler dabi işin içinden 
çıkamayacak kadar geri kaldılar. Sıtkı Tuncer, bu gerçeği çabuk 
kavrayanlardan. Teknolojik olayları yakından takip etmiş. 

O yıllar gerçekten çok ilginç: Bir yanda yoğun olarak kullanılan kağnı 
arabası ve kara sabanlı tarım; öte yanda atom bombasını geliştirip bir 
çırpıda yüz binlerce hemcinsinin yok olmasına neden olan bilim 
soytarıları. Bir yanda biç radyo görmemiş mahalleler, öte yandan uzaya 
çıkıp geri dönebilen uydular. Gezegenimiz, “İkinci Dünya Savaşı”yla 
birlikte inanılmaz icatların yapıldığı ve uygulamaya alındığı yer olmuş. 

2009 yılında, “Sessizliğin Sesi Grubu” ile “Yazarlar ve Ozanlar 
Grubu”nun müştereken; “Türkiye’nin En Güzel ve Özgün Şiir Sitesi” 
olarak seçtikleri “Şiir Parkı”nm kurucu yönetmeni olan kızı Semiramis 
Kanbak, babası Sıtkı Tuncer hakkında şöyle yazıyor: 

“...ve eğer bir daha dünyaya gelme şansım olsaydı; ben gene onun 
ortanca kızı olmak isterdim. Ruhu şad olsun...” 


Sıtkı Tuncer [1920 -1978] 


Türk Yazın Dünyası ile Sayın Günay Tulun’un birlikte hazırladığı bu 
biyografik sayfa; araştırma, emek ve birikimlerin ürünüdür. Harcanan 
çabalara saygı için, alıntı yaparken kaynak gösterilmesini rica ederiz. 
[Dijital Yayın Kurulu] 


https://Timbak.wordpress.com/2011/09/11/sitki-tuncer/ 
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